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Het komt er bij ons werk op aan om op een overtuigende wijze aan te
tonen dat Petrus Jozef Triest door zijn niet aflatende inzet voor menslie-
vende activiteiten ten voordele van de meest verwaarloosden in de maat-
schappij spontaan de oprechte waardering en verdiende bewondering van
zijn tijdgenoten kreeg toegestuurd. Maar evenzeer dat hij bewogen en
geleid werd door de H. Geest, de Vader der Armen, en ook te midden van
de drukste activiteiten, de band met het bovennatuurlijke, met God en zijn
heiligen, wist te onderhouden en te verfijnen. Dat hij zich daardoor vol-
ledig in de ontwikkelingsopdracht van de Kerk inschakelde, die niet alleen
materiéle en lichamelijke ontwikkeling wil geven maar vooral wil beant-
woorden aan de diepste noden van elke mens en daardoor meehelpt aan de
volledige opbloei van de ganse mens door een cultuur te scheppen waarin
de gehele mens tot ontwikkeling kan komen. Dat hij door zijn rijkgevuld
leven ook op onze dagen nog een lichtend voorbeeld voor allen kan zijn.
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In zijn boodschap ter gelegenheid van de Veertigdagentijd 2006 heeft Paus
Benedictus XVI de betekenis van de ontwikkelingshelpers binnen de Kerk
helder omschreven. “Dank zij mannen en vrouwen die gehoorzaam waren
aan de H. Geest, zijn in de Kerk vele liefdadigheidswerken ontstaan ge-
richt op ontwikkeling: hospitalen, universiteiten, beroepsscholen, kleine
ondernemingen. Het zijn initiatieven die, lang voor andere uitdrukkingen
van de burgerlijke maatschappij, het bewijs hebben geleverd van de op-
rechte bekommernis voor de mens vanwege personen bewogen door de
evangelische boodschap.”
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Bent u er, net als wij, van overtuigd dat de zaligverklaring van Petrus Jozef Triest een signaalwaarde zal heb-
ben voor onze gelovige wereld en dat het belangrijk is om P.J. Triest verder aan de wereld te laten kennen?
Wilt u hieraan meewerken? Dat kan door uw gebed. Wilt u uw sympathie of medewerking meer materieel
uitdrukken, dan kan dit door een vrije bijdrage voor deze nieuwsbrief, door een eenmalige of periodieke gift op
rekeningnummer: 440-0758101-21 van Kloostergemeenschap Broeders van Liefde met vermelding: Causa
Triest. Hartelijk dank.




Tweehonderd jaar

Een feest! De Zusters van Liefde beleefden dat geluk al in 2003 en Triests
jongste spruit: de Zusters Kindsheid Jesu mogen nog eerst 175 jaar vieren
in 2010. Voor de Broeders van Liefde komt hun tweede eeuwfeest in
2007. Ondertussen is het charisma van Vader Triest via zijn congregaties
uitgezaaid in alle continenten van de wereld en getuigen zijn volgelingen
op vele plaatsen dat de hoogste waarde God is en dat het menselijk
leven, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, onaantastbaar is. Zij
handelen daarnaar door zich in te zetten voor alle mensen die dreigen
verwaarloosd te worden: verlatenen, zieken, gehandicapten, bejaarden,
jeugdigen.

Een jubileum is naast een evaluatie van de huidige toestand ook even een
terugblik. Daarom vindt u in dit nummer de eerste tekst die de stichter
aan de Broeders van Liefde wijdde toen ze nog maar een plan waren in
zijn gedachten. In het Oudemannenhuis van de Bijloke te Gent was het
één grote wanorde. Als lid van de Commissie der Godshuizen zet hij op
24 december 1807 zijn ideeén voor een verbetering uiteen in een brief (1)
aan Burgemeester Joseph Dellafaille, directeur van het Oudemannenhuis.
Op de wekelijkse vergadering van de Commissie, 26 december, werd het
voorstel besproken en aanvaard. Twee dagen later traden de eerste vijf
kandidaten met een bewonderenswaardige moed de Bijloke binnen.
Maar een jubileum moet ook een durvende blik in de toekomst zijn.
Gelukkig krijgen de Broeders van Liefde vooraf nog een algemeen
kapittel en van dit hoogste gezagslichaam in de Congregatie mogen we
die moedbrengende blik in de toekomst wel verwachten. Het past dat de
kapittelleden aandacht besteden aan de harmonie binnen het leven van
- de broeders. Aan de ene kant staan de liefdewerken, onze caritas, en
aan de andere kant het gebedsleven. Beide moeten gelijke tred houden
met elkaar om te voorkomen dat onze liefdewerken niet verder reiken dan
ontwikkelingswerk, - hoezeer ook te wensen en te prijzen, - en niet het
peil van het apostolaat bereiken. Zolang reeds zijn we de machteloze
getuigen van de tragische ondergang van verdienstelijke religieuze
instellingen in de westerse wereld. Aan het kapittel hoort de taak om uit
te maken of de twee steunpilaren van ons leven met elkaar in harmonie
zijn. Moet er naar het voorbeeld van Kard. Godfried Danneels in een
brief aan zijn priesters “Het gebed van de herder”, niet een bijzondere
opwekking komen tot een intenser gebedsleven? Maar kan dat volstaan?
Moeten er geen mensen gevraagd worden om ter plaatse individueel en
communautair begeleiding te brengen? Hoeveel dank zouden we dit
kapittel weten mocht het uitmaken of we ons al dan niet laten misleiden
als we de oorzaak van de tragische neergang zonder meer toeschrijven
aan de tijdsgeest. Dat is toch niet de leer van Sint-Augustinus die Prof.
Herman De Dijn parafraserend samenvat als :"Wij zijn de tijd: zoals wij
zijn, zo is de tijd, onze tijd”. Moge de realistische kijk van de kapittelleden
niet tot ontmoediging leiden, maar integendeel tot meer hoop, omdat juist
in de zwakte de sterkte van Gods kracht het best tot uiting komt. Dan pas
zal de boodschap van het kapittel ons in de oren klinken als “Een nieuwe
lente en een nieuw geluid” (Herman Gorter).

(1) Een kopie van de originele brief wordt bewaard in het Archief van het 0.C.M.W., Onderbergen 86, te

Gent in de bundel: “Entrée des fréres de la Charité & 'Hospice des Vieillards”.

[Brief van Petrus Jozef Triest aan
de Burgemeester van Gent, Joseph

Dellafaille, directeur van het
Oudemannenhuis “De Bijloke” te
Gent.|

Gent, 24 december 1807.
Mijnheer,

Met uw toestemming introduceer ik in
het Oudemannenhuis een groep van vijf
Jjonge, deugdzame mannen, in wie ik meen
alle talenten waar te nemen die nodig zijn
om zich naar behoren te kwijten van de
functies waarvoor wij hen bestemmen.
Het zal me een waar genoegen zijn
streng toe te zien op hun gedrag en hen te
vervolmaken in al wat kan bijdragen tot
het welzijn van het godshuis waarvan we
hen de inwendige dienst toevertrouwen.
Enkele dagen geleden dacht ik na over
de verdeling van hun functies, en omdat
ik maar een flauw benul had van het
reglement dat men in dat huis naleeft heb
ik me laten inlichten door iemand die er
een proefondervindelijke kennis van heefft,
en zie hier wat ik ter zake vernam, waaruit
u het voordeel zal kunnen opmaken,
Mijnheer, dat het gevolg zal zijn van het
verblijf van deze jonge mannen in het
godshuis.

Ten tijde van de voormalige dirai:
van het Huis van Barmhartigheid (nu
gekend onder de naam van Godshuis
St. Antone) in 1796, liep het aantal
individuen, zowel mannen als vrouwen,
niet hoger op dan ongeveer 96 en in
dat klein aantal waren tenminste twaalf
mannen en 12 vrouwen begrepen als
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dienstpersoneel, die omwille van hun vrij
Jjonge leeftijd op die voorwaarde waren
aangenomen. Het waren deze mensen
die er de grootste wanorde veroorzaakten
door hun dronkenschap, hun slecht
gedrag, diefstallen en andere aanzienlijke
gebreken, die de arme ongelukkigen, aan
hun zorgen toevertrouwd, vreselijk deden
lijden, wat grote uitgaven veroorzaakte
voor het huis waarvan ze tenminste 24
kamers innamen alhoewel ze er geen
een verdienden omwille van hun slecht
gedrag. De hoeveelheid dienstpersoneel
werd vervolgens verhoogt overeenkomstig
de bevolking, en er gebeurden
buitensporigheden waarvan het verhaal
alleen al doet sidderen. Het verlangen om
er mee te stoppen laat me er het zwijgen
toe doen.

Maar ik durf verzekeren als
een ombetwistbare waarheid dat tenzij
een christelijke en onbaatzuchtige liefde
de personen bezielt die de dienst van
de arme ouderdom aanvaarden, het
absoluut onmogelijk is dat ze er zich
naar behoren van kwijten. Men merkt
reeds in het godshuis van bejaarde dames
hoe de acht dienstmeiden bezield door
religieuze motieven [het betreft hier zijn
Zusters van Liefde], alle lastige taken
onder elkaar verdelen en meer presteren
dan een dertigtal armzalige betaalde
‘werkneemsters. U weet het en hebt het

en intrigerend. Het zal hen veel geduld
vragen om niet ten onder te gaan aan die
pijnlijke beproevingen en het schijnt me
dat om hen op voorhand aan te moedigen
het zou passen dat we een arrest vellen
in hun voordeel, hetgeen in hoofdzaak
volgende punten zou bevatten:

1° dat die personen onder elkaar een
communiteitvormenonderde bescherming
en welwillendheid van de Commissie van
de Burgerlijke Godshuizen.

2° dat ze geleid wordt door de burgerlijke
directeur van het godshuis voor al wat
de dienst in het huis aangaat en door
een geestelijke directeur benoemd door
Monseigneur de Bisschop voor al wat
het geestelijke en het reglement van de
Communiteit betreft.

3° dat de burgerlijke directeur, na de
geestelijke directeur gehoord te hebben,
de bezigheden van de voormalige
Econoom toevertrouwt aan deze van de
personen waarin hij het meest talenten
opmerkt voor die post.

4° dat de administratie van de Godshuizen
hun de volledige eigendom van hun
patrimonium laat, evenals de inkomsten
en de vruchten van hun arbeid en aan hun
welttige erfgenamen de vrijheid om na hun
dood hun bezittingen te verwerven.

5° dat de geestelijke directeur en de
burgerlijke directeur als ze merken dat

even goed gezien als ik, Mijnheer, hoe
wanorde en smerigheid nog heersen in het
godshuis van de ouderlingen, maar wij
hopen er ook een eind aan te maken door
de geest van liefde die de jonge mensen
schijnt te bezielen. Ze zullen er vervolgd
worden en veel te lijden hebben van die
oude mannen belust op winst, verdorven

ze zich niet goed kwijten van hun post,
een rapport indienen bij de Commissie,
die definitief zal beslissen over hun
wegzending.

6° Er zullen twee nieuwe artikelen aan
het reglement van het godshuis moeten
toegevoegd worden met ongeveer de
volgende woorden:

1°De  oude mannekens zullen de
Jjongelingen die de heeren administrateurs
geraedig [geschikt] gevonden hebbenvoor
het welzijn van deze hospice [godshuis]
aen te nemen, noemen Broeder N.N., hun
alle onderdaenigheid en gehoorzaemheid
bewijzen, hunmet beleefdheid aanspreken,
met alle zachtmoedigheid hunnen dienst
verzoeken, nooit de vermetelheid hebben
van hun door spijtige of arglistige
woorden te pijnigen of te bedroeven, in
hunne afwezigheid kwalijk of spotsgewijs
van hun spreken, maar integendeel
hun aanzien als waere vrienden en
weldoeners de welke aangemoedigd door
eene rechtzinnige christelijke liefde hun
begeventot den dienst der arme behoeftige,
verlaetende te dien einde de voordeelen
en genoegten des weirelds welke zij door
hun goed gedrag en behendigheid zouden
kunnen bekomen, vervolgens alle degene
die zich niet zullen onderwerpen aan deze
artikel zullen met alle strengheid gestraft
worden en degene die zullen voorigaan
in deze overtreding zullen uit het hospice
verbannen worden, enz...

2° Het is strengelijk aan de broeders
verboden van buijten de ziekenkamer tot
dewelke gene als [alleen] zieke zullen
geadmitteerd worden, aan d’andere oude
mannekens eenige bijzondere spijze of

drank buyten die van de gewoonlijke

keuken te verleenen enz...

Groete U, Mijnheer, met de
meeste hoogachting.

Uw zeer nederige en gehoorzame
dienaar, PJ. Triest, Lid van de Commissie
van de Godshuizen.

BEKOMEN GUNSTEN
OP VOORSPRAAK VAN VADER TRIEST

Een jaar geleden werd bij C.T. uit Berchem slokdarmkanker
vastgesteld. Een operatie was onmogelijk. De chemotherapie is
goed aangeslagen en de situatie in inmiddels onder controle. C.T.
kan min of meer zijn dagelijkse activiteiten hernemen. Men dankt
uitdrukkelijk Vader Triest om wiens voorspraak werd gebeden.

Bij J.AA. uit Brugge werd tijdens een hartcatherisatie een
verstopping van de kroonslagader vastgesteld. Een operatie en
revalidatie volgde. Alles met goed gevolg. “lk dank Vader Triest, op
wiens voorspraak ik heb gebeden, dat hij mij, als oud-leerling van de
Broeders van Liefde, heeft bijgestaan tijdens en na mijn ingreep.”

Gebeden om de voorspraak te verkrijgen van P.J. Triest en een
noveenboekje zijn te verkrijgen, tegen kostprijs, op het secretariaat.




Vaaler' Trlest vandaag doorheen zun congregatles

ZUSTERS VAN LIEFDE J M VIETNAM

Ook in deze tijd durft de Congregatie het nog aan zusters uit
te zenden naar de missies. Twee Indische zusters: Sr. Lucy
en Sr. Rose gingen er kennis maken met 4 kandidaat-Zusters
van Liefde. Sr. Kim-Chi (Zuid-Provincie) was gelukkig daar
om de taalproblemen op te vangen. Ondertussen staan 2
Belgische zusters klaar om zich ginder tijdelijk te vestigen.
Alhoewel Vietham een communistisch land blijt, is het toch
ook een praktiserend Katholiek land met vele roepingen. Van
onze 4 kandidaten zijn er drie studenten aan de universiteit,
de vierde is een taalcursus bezig. Vragen we de Heer, ons te
leiden bij het nemen van beslissingen over deze nieuwe mis-
sie. “God zal erin voorzien.”

BROEDERS VAN LIEFDE: MET PAUSELIJKE AANMOEDIGING

Tijdens een audiéntie bij Paus Benedictus XVI overhandigde
Br. René Stockman zijn boek: “Mag ik je broeder noemen?”
(vertaling). Tevens drukte de Generale Overste van de Broe-
ders van Liefde zijn dankbare blijschap uit over het verschij-
nen van de Encycliek Deus Caritas Est, wat tevens het devies
is van de congregatie. In zijn reactie dankte de Paus de Broe-
ders van Liefde voor hun dienst aan de Kerk en de wereld,
speciaal de armsten. Hij moedigde hen aan om zich verder
te ontwikkelen in Vietnam en China. Hij sprak de hoop uit dat
de nieuwe encycliek inspirerend mag zijn. Over de zorg voor
de geesteszieken zei hij gevat: “Ja, ik heb erover geschre-
ven, maar jullie doen het! Proficiat ervoor”.

ZUSTERS KINDSHEID JESU: VERDER BOUWEN AAN SPIRITUALITEIT

De Zusters Kindsheid Jesu blijven doelbewust kiezen voor verbondenheid met de
scholen en de andere voorzieningen die uit de congregatie zijn gegroeid, ookal
is het bestuur overgedragen naar andere vzw’s. Eén van de wegen om die ver-
bondenheid te bevorderen en de spiritualiteit door te geven is het tijdschrift ‘Spi-
rit’. Het bestaat reeds meer dan tien jaar en is bedoeld voor alle medewerkers.
Kort voor Pasen verscheen ‘Spirit - nieuwe stijl': een merkwaardig gebeuren, een
stukje verrijzenisvreugde...kortom een PAASnummer. De VZW Zorg-Saam Zus-
ters Kindsheid Jesu, de VZW Serviamus en de Zusters Kindsheid Jesu namen
op een nieuwe manier hun engagement op voor een gezamenlijk tijdschrift. Zo
willen ze naast actualiteit, uitwisselen van ervaringen en visies, vooral ook alle
betrokkenen in contact brengen met de christelijke inspiratie vanuit de spirituali-
teit van Kan. Triest. De redactie vindt dat een ‘dieptelijn’ noodzakelijk is of zoals
de hoofdredacteur Marc Van Wesemael in zijn voorwoord schrijft: “Spirit zonder
‘spirit’ is niet mogelijk.”
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